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Biografie 

Filip Demeyere werd geboren in 1969. Hij komt uit het West-Vlaamse Moorslede en 
studeerde aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Roeselare en het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen, student van Walter 
Boeykens en behaalde zijn meestergraad aan het Lemmensinstituut te Leuven.  Hij 
was leraar klarinet en saxofoon aan het Stedelijk Muziekconservatorium in Brugge. 
Naast freelance werk in diverse klassieke ensembles en orkesten (o.a. het VRO-
orkest) is hij actief op het gebied van de jazz en de lichte muziek. Als leider 
klarinettist van “the Dixie Stompers”, een New Orleans band, als klarinettist-
saxofonist bij “The Concord Jazz Ensemble”. Met dit laatste ensemble speelde hij 
tweemaal op het “Montreux Jazz Festival” en begeleidde o.a. Toots Tielemans, 
James Morisson, … In 2003 verzorgde hij een tournee door Japan met het “Masahiro 
Takigawa Quartet”. Filip Demeyere is directeur van de Aalterse Academie voor 
Muziek, Woord en Dans.	


